
 

De Waterman, het 11e teken van de dierenriem, is een beetje excentriek en een echte 

wereldverbeteraar. 

De heersende planeten van de Waterman: Uranus en Saturnus 

Element: Lucht 

Kwaliteit: Vast 

Geluksdag: Zaterdag 

Kleur: Lichtblauw tot zilver 

Getallen: 3, 7, 9, 12, 21 

Gaat het beste samen met: Leeuw en Boogschutter 

De Waterman houdt ervan: om anderen te helpen, zich in te zetten voor een goed doel of 

goede zaak, plezier maken, goede gesprekken voeren. 

1. Watermannen zijn een tikkeltje excentriek, en dat is zacht uitgedrukt. Hun gedrag kan soms 

bizar zijn en dat is niet voor iedereen te volgen. Gevolg is wel dat een Waterman nooit saai is. 

2. Watermannen zijn idealisten, ze zetten zich in voor een schoner milieu, zijn vaak vegetariër 

of strijden voor een andere goede zaak. 

3. De Waterman kan ontploffen van woede. Het gebeurt niet heel snel, maar de Waterman kan 

ontploffen van woede op een manier die anderen kan verbazen. Het beste wat je in zo’n 

situatie kan doen is dekking zoeken. 

4. Watermannen zijn echte denkers, ze overdenken alles en hun gedachten staan zelden stil. 

Ze analyseren alles en kunnen daar zelf heel gestrest en onrustig van worden. 

5. Watermannen houden van muziek. Muziek maakt het leven van de Waterman aangenamer 

en het kalmeert ze. Het maakt niet uit of ze zelf muziek maken of naar muziek van anderen 

luisteren. 

6. Watermannen zijn kieskeurig met wie ze omgaan. Ze hebben liever een paar goede 

vrienden dan een grote groep kennissen waarmee de omgang slechts oppervlakkig is. 

7. Watermannen willen respect. De Waterman wil dat je serieus luistert naar wat ze te zeggen 

hebben en dat je rekening met ze houdt en dat je hun mening respecteert. 

8. Watermannen hebben humor. Het is wel het soort humor dat niet iedereen kan waarderen 

en waar je de lol van in moet zien, maar humor hebben ze zeker. 

9. Een Waterman voelt zich vaak onbegrepen. Een Waterman doet de dingen graag op zijn of 

haar eigen manier en die manier is vaak anders dan normaal. Hierdoor worden ze door 

anderen niet altijd goed begrepen. 

10. Watermannen hebben een uitgesproken mening, en dat is geen mening die zomaar uit de 

lucht komt vallen. Daar hebben ze grondig over nagedacht. Ze laten die mening dan ook luid 

en duidelijk horen. 

11. De Waterman neemt kennis op als een spons. De Waterman is zeer breed geïnteresseerd 

en ze willen graag van alles weten en verdiepen zich graag in allerlei onderwerpen. 

12. Een Waterman zit vol tegenstellingen. Een Waterman is een persoon van uitersten. Het 

zijn alles of niets types.  Zo is de Waterman aan de ene kant verlegen maar kan ook heel 

uitbundig en exhibitionistisch zijn en wil een Waterman graag alleen zijn, maar houdt hij ook 

van gezelschap. 

13. Een Waterman kan een trendsetter zijn, en dan vooral een trendsetter op cultureel gebied. 

Als je een leuk boek wilt lezen of leuke film wilt zien dan kan je een Waterman heel goed om 

advies vragen. 

14. Watermannen zijn eigenwijs. Ze gaan hun eigen weg en doen dingen op hun eigen manier. 

Probeer een Waterman dus niet te vertellen wat hij moet doen of wat hij moet denken. Dat is 



verspilde moeite. 

15. Watermannen zien het goede in iemand. De Waterman is altijd op zoek naar de goede en 

positieve kanten van iemand. Als je ze teleurstelt dan geven ze je ook nog wel een tweede 

kans. 

16. Watermannen zijn tolerant. Ook al hebben ze zelf een uitgesproken mening wil niet 

zeggen dat ze anderen met een afwijkende mening niet in hun waarde laten. Ze zijn redelijk 

genoeg om ook de andere kant te zien ook al is het niet hun mening. 

17. Watermannen hebben een sterke verbeelding. Watermannen hebben een rijke fantasie en 

een sterke intuïtie. Sommige Watermannen kunnen zelfs paranormaal begaafd zijn. 

18. De Waterman kan melancholiek zijn. De Waterman kan over vroeger mijmeren en het 

verleden idealiseren. Ze houden daarom vaak van foto’s maken en foto’s van vroeger kijken. 

19. Watermannen kunnen echte spraakwatervallen zijn, zeker als een onderwerp hen na aan 

het hart ligt, dan kunnen ze erover blijven praten. 

20. Watermannen houden van teamwork. Watermannen kunnen goed in een groep werken. De 

helpen de groep om hun gemeenschappelijke doel te bereiken. 

• even onconventioneel als excentriek zijn 

• je het grootste ego van alle sterrenbeelden noemen 

• onberekenbaar en onvoorspelbaar zijn 

• neurotisch en humeurig 

• egoïstisch zijn 

• verbitterd zijn en blijven door het verleden 

• kan zich vaak miskend of onbegrepen voelen 

• moeite hebben om echt naar anderen te luisteren 

• een activist zijn (b.v. voor milieu, mensenrechten) met de neiging tot extremisme 

• erg zijn/haar best doen om intelligent en intellectueel over te komen 

• eeuwig op zoek zijn naar hun soulmate 

• makkelijk mensen gebruiken voor zijn/haar eigen zelfzuchtige doelen 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

De Vissen, het 12e teken van de dierenriem, is een emotioneel en artistiek teken. 

De heersende planeten van de Vissen: Neptunus, Jupiter 

Element: Water 

Kwaliteit: Beweeglijk 

Geluksdag: Donderdag 

Kleur: Lila, paars, violet en blauwgroen 

|Getallen:3, 9, 12, 15, 18, 24 

Gaat het beste samen met: Maagd en Stier 

De Vissen houdt van: slapen, romantiek, zwemmen, alleen zijn, muziek, spiritualiteit. 

1. Vissen hebben een groot hart Vissen zijn vriendelijke en gevoelige zielen en hebben veel 

liefde te geven. Ze zien vaak het beste in mensen en kunnen zich goed inleven in anderen. 

2. Vissen halen het beste in een ander naar boven Vissen zijn zo positief dat ze het beste in 

anderen naar boven halen. Ze moedigen je aan en geven je vertrouwen. 

3. Vissen hebben een sterke spirituele kant Vissen staan ook meer in contact met hun spirituele 

kant. Ze proberen het grotere plaatje te zien in plaats van zich druk te maken over 

onbelangrijke details. 



4. Vissen luisteren naar hun intuïtie Vissen kunnen dingen waarnemen en vangen signalen op 

die anderen ontgaan. Ze laten zich daardoor vaak leiden door hun instinct of intuïtie. Ze 

begrijpen dingen vaak beter dan je op het eerste gezicht denkt. 

5. Vissen vinden kwaliteit belangrijker dan kwantiteit Vissen hebben geen zin om veel tijd en 

moeite te steken in oppervlakkige vriendschappen. Ze zoeken liever het gezelschap van mensen 

die ze belangrijk vinden en die ze kunnen vertrouwen. 

6. Vissen zijn dromers Vissen kunnen zich makkelijk verliezen in hun eigen gedachten en 

fantasie. 

7. Vissen houden van romantiek Vissen houden van romantische gebaren. Ze willen graag dat 

hun partner zijn/haar best doet om zich bijzonder te laten voelen.  Andersom doen ze dat ook 

graag voor hun partner. 

8. Vissen zijn artistiek en creatief Vissen hebben originele ideeën en kunnen daardoor goede 

schrijvers, kunstenaars en muzikanten zijn. Ze hebben een unieke kijk op de wereld waardoor 

ze de dingen anders zien en dat is een bron van inspiratie. 

9. Vissen hebben intense emoties Vissen voelen alles intens, zowel de goede als de slechte 

emoties. Dat betekent ook dat ze last kunnen hebben van stemmingswisselingen. Het ene 

moment zijn ze dolblij het volgende moment kunnen ze diep in de put zitten. 

10. Het innerlijk is wat telt voor Vissen Vissen zijn geen oppervlakkige wezens en ze zijn dan 

ook meer geïnteresseerd in iemands innerlijk dan uiterlijk. Ze willen iemand graag goed leren 

kennen. Heeft iemand geen diepgang dan zijn ze snel verveeld en haken ze af. 

11. Vissen hebben mensenkennis Vissen zien vaak de achterliggende motieven en bedoelingen 

van mensen. Ze leiden dat af uit lichaamstaal en andere subtiele aanwijzingen. Als iemand 

slechte bedoelingen heeft of liegt dan hebben ze daar vaak een antenne voor. 

12. Vissen kunnen met allerlei mensen omgaan Vissen passen zich makkelijk aan, aan nieuwe 

mensen of aan een nieuwe omgeving. Ze zien snel de overeenkomsten die ze hebben met 

anderen en mensen voelen zich daardoor snel op hun gemak in gezelschap van een Vissen. 

13.Vissen zijn gul Vissen zijn gul en vrijgevig. Ze delen wat ze hebben graag met anderen, 

zeker als ze zien dat ze het nodig hebben of goed kunnen gebruiken. 

14. Vissen kunnen besluiteloos zijn Net als Weegschalen kunnen Vissen moeite hebben om 

knopen door te hakken uit angst dat ze een verkeerde keuze maken. Ze kunnen hun vrienden en 

familie soms gek maken met hun onvermogen tot het nemen van besluiten. Neem het ze niet 

kwalijk. Het leven is soms ingewikkeld. 

15. Vissen zijn bang om afgewezen te worden Vissen willen gewaardeerd en geliefd worden. 

Ze kunnen zo bang zijn om alleen over te blijven en voor afwijzing dat ze zich terugtrekken of 

te aardig zijn. 

16. Vissen zijn moeilijk te doorgronden Vissen zijn vaak een tikje mysterieus en ongrijpbaar. 

Ze zijn moeilijk in een hokje te plaatsen. Mensen vragen zich vaak af water er zich in hun 

hoofd afspeelt. 

17. Vissen hebben af en toe tijd voor zichzelf nodig. Soms moeten Vissen even weg zijn van 

alles en iedereen om bij te komen van ‘het leven’. Is je partner of je vriend een Vissen, vat het 

dan niet persoonlijk op. Ze hebben tijd nodig om hun batterij weer op te laden. 

18. Vissen houden van eerlijkheid Vissen horen over het algemeen liever de waarheid, ook al is 

die niet zo mooi. Liever dat, dan voorgelogen worden. Die eerlijkheid levert je respect op. 

19. Vissen worden verliefd met hart en ziel Als Vissen verliefd worden, dan geven ze zichzelf 

helemaal, met alles wat ze hebben. Ze zijn waarschijnlijk de meest toegewijde geliefden van 

alle tekens. Ze doen er ook alles aan om een relatie te laten slagen. 

20. Vissen kunnen onverwacht strijdbaar zijn Je verwacht het misschien niet maar als een 

Vissen uitgedaagd wordt dan kunnen ze zeer competitief zijn. Onderschat ze dus niet want ze 

houden van winnen. 

https://rubriek.nl/mind/20-eigenschappen-van-het-sterrenbeeld-weegschaal/


• soms weinig ruggengraat tonen 

• makkelijk te beïnvloeden zijn, waait met alle winden mee 

• gevoelig zijn voor verslavingen 

• een dromer zijn die niet met beide benen op de grond staat 

• zacht zijn aan de buitenkant, hard van binnen 

• snel zelfmedelijden hebben 

• vaag en heimelijk zijn 

• chaotisch en lui zijn 

• gemakkelijk liegen en zich laten voorliegen 

• weinig aandacht voor zijn/haar uiterlijk hebben, verzorgt zich matig 

• onvoorspelbaar en ongrijpbaar zijn 

• extravert zijn, graag praten over zijn/haar eigen leven en gevoelens 

• slecht tegen kritiek 

 

 

De Ram, het eerste teken van de dierenriem, is ook vaak werkelijk haantje de voorste. 

De heersende planeet van Ram: Mars 

Element: Vuur 

Kwaliteit: Hoofd 

Geluksdag: Dinsdag 

Kleur: Rood 

Getallen: 1, 8 en 17 

Gaat het beste samen met: Weegschaal en Leeuw 

De Ram houdt van: actie, opschieten, individuele sporten, comfortabele kleding. 

1. Rammen zijn geen watjes. Rammen zijn geen watjes. Ze zijn sterk en veerkrachtig en één 

van de moedigste tekens van de dierenriem. Ook als ze onder druk moeten presteren staan ze 

hun mannetje. Ze gaan uitdagingen graag aan en doen wat ze moeten doen. 

2. Rammen doen dingen graag op hun eigen manier. Rammen zijn onafhankelijke wezens en 

hebben eigenwijze en tegendraadse trekjes. Ze houden er niet van als mensen ze vertellen wat 

ze moeten doen. Ze doen dingen graag op hun eigen manier. 

3. Rammen zijn onvoorspelbaar en spontaan. Rammen maken het de mensen om zich heen 

niet makkelijk met hun onvoorspelbare gedrag en spontane acties. Met een Ram is het zelden 

saai omdat ze altijd wel weer iets nieuws bedenken om te doen. 

4. Rammen zijn eerlijk en direct. Rammen draaien niet om de feiten heen. Ze vertellen 

je eerlijk waar het op staat. Zodoende weet je altijd  waar je met een Ram aan toe bent. Ze zijn 

zelden achterbaks. Ze hebben dan ook vaak een grote hekel aan stiekeme mensen, onzin en 

oneerlijkheid. Probeer ze dus liever geen leugens te verkopen. 

5. Een Ram kan echt voor iemand vallen. Ook in de liefde zijn Rammen alles of niets types. 

Als een Ram verliefd wordt, dan is het hevig. Ze zijn dan zeer toegewijd en trouw en gaan 

voor je door het vuur. Rammen blijven ook een plekje in hun hart houden voor ex-geliefden, 

hoe vervelend dingen ook zijn verlopen. 

6. Rammen houden van een uitdaging. Rammen gaan graag de competitie aan en zijn felle 

tegenstanders. Denk goed na voor je ze uitdaagt want ze geven zich niet snel gewonnen. 

Ze willen graag winnen en de beste zijn. 

7. De Ram is een veroveraar. Loop een Ram nooit achterna want dan verliezen ze snel hun 



interesse. Ook in de liefde hebben ze een uitdaging nodig. Een Ram wil graag voor iemands 

aandacht moeten vechten en het idee hebben dat ze iemand voor zich moeten winnen. 

8. Rammen zijn trouw. Als een Ram je eenmaal als een vriend of geliefde ziet, zullen ze 

je trouw blijven en je blijven steunen, wat er ook gebeurt. In goede en in slechte tijden. 

9. Ram is het type ruwe bolster, blanke pit. Je verwacht het misschien niet, maar Rammen 

kunnen heel gevoelig zijn. Vooral als het om de liefde gaat. Als hun hart wordt gebroken, 

duurt het vaak heel lang voor ze er overheen zijn. 

10. Rammen zijn aangenaam gezelschap. Mensen verkeren graag in het gezelschap van een 

Ram omdat ze leuk, energiek en enthousiast zijn. Ze kunnen weer leven brengen in saaie 

aangelegenheden. 

11. De Ram heeft twee gezichten. De Ram zal niet snel uit zichzelf ruzie zoeken. Als je ze 

goed behandelt, zullen ze jou ook met respect behandelen. Maar als je ze verraadt of oneerlijk 

behandelt, dan veranderen ze snel van gedrag en krijg je een koekje van eigen deeg. 

12. Rammen zijn opvliegend. Als een Ram boos is dan zal je dat merken ook. Ze kunnen 

hun boosheid en frustratie maar moeilijk verbergen. Hun boosheid kan heel plotseling 

uitbarsten.  Het goede nieuws is, dat ze nooit lang boos blijven. Alles is snel 

weer vergeven en vergeten. 

13. Rammen hebben overal een mening over, en die eigen mening steken ze niet onder stoelen 

of banken. De mening van de Ram is vaak uitgesproken en daarbij laten ze zich niet door 

anderen beïnvloeden, intimideren of het zwijgen opleggen. 

14. Rammen zijn ongeduldig en snel verveeld. Ze houden absoluut niet van wachten en doen 

graag alles snel. Ze voelen zich gefrustreerd als ze het idee hebben dat ze door anderen 

afgeremd worden of tegengehouden worden. Rammen zijn rusteloos en als je ze niet kan 

bijhouden, zoeken ze liever iemand die dat wel kan. 

15. Rammen zijn ambitieus. Rammen hebben vaak grootse plannen. En het blijft niet bij 

plannen en praatjes alleen, ze komen ook daadwerkelijk in actie. Ook als de omstandigheden 

slecht zijn proberen ze er het beste van te maken. Als ze iets willen bereiken, laten ze zich 

door niets tegenhouden. 

16. Rammen zijn geboren leiders. Rammen bezitten van nature vaak de eigenschappen die 

nodig zijn om de leiding te nemen. Ze bloeien op als ze de leiding hebben en worden ook 

vaak gewaardeerd en gerespecteerd om die eigenschappen. 

17. Rammen hebben een hekel aan routine. Door hun rusteloze aard hebben Rammen veel 

moeite met terugkerende en geestdodende klusjes. Ze haten sleur en om iedere dag hetzelfde 

klusje te moeten doen. Ze zullen dat ook uit alle macht voorkomen. 

18. Rammen hebben moeite om dingen af te maken. De Ram begint graag en vol 

enthousiasme aan nieuwe dingen. Maar als een Ram eenmaal zijn interesse voor iets verloren 

heeft, dan wordt het bijna onmogelijk voor ze om de klus of de studie af te maken. 

19. Rammen zijn gul en zorgzaam. Rammen hebben de naam bot en egoïstisch te zijn maar ze 

hebben ook een hele gulle en zorgzame kant. Ze willen de mensen om wie ze geven graag een 

plezier doen. 

20. Rammen doen eerst en denken pas daarna. Rammen doen eerst en gaan daarna pas 

nadenken. Zij kunnen razendsnel beslissen en komen dan meteen in actie. Te beetje te snel 

soms waardoor het stuurloze raketten worden. 

• overdreven zelfverzekerd, bijna zelfingenomen zijn 

• eerst doen en daarna pas denken 

• moeite hebben met inlevingsvermogen en moeite hebben met compromissen 

• erg doordrammerig zijn of zich ruzie-zoekerig gedragen 

• moeite hebben om iets af te maken. Met iets nieuws beginnen daar heeft Ram weinig 

moeite mee. 



• mokken als een klein kind als het niet gaat zoals de Ram gedacht of gewild had 

• een roekeloze durfal zijn 

• snel verveeld zijn 

• heel snel geïrriteerd zijn en driftig reageren 

• ongeduldig zijn 

• best wel opscheppen 

• niet leren van zijn fouten 

• op een stuurloze raket lijken 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

De Stier, het tweede teken van de dierenriem, houdt van luxe en comfort en houdt alles graag 

zoals het is. 

De heersende planeet van Stier: Venus 

Element: Aarde 

Kwaliteit: Vast 

Geluksdag: Maandag en vrijdag 

Kleur: Rood 

Getallen: 2, 6, 9, 12 en 24 

Gaat het beste samen met: Schorpioen, Kreeft 

De Stier houdt van: koken, lekker eten, tuinieren, muziek, werken met de handen. 

1. Een Stier houdt van structuur. Stieren willen graag dat alles op een vaste tijd gebeurt en dat 

alles goed georganiseerd is wat betreft tijd , ook financieel. Ze zijn daarom niet dol op 

verrassingen. Ze weten graag wat ze te wachten 

staat. Structuur, zekerheid en geborgenheid zijn belangrijk voor ze. 

2. Stieren zijn realisten. Stieren zijn geen optimisten maar zeker ook geen pessimisten. Ze zijn 

gewoon realistisch. Een Stier gaat af op feiten niet op kletsplaatjes of verzinsels. Daardoor 

lijken ze misschien wat pessimistisch, maar dat is een misvatting. Ze zijn gewoon realistisch. 

3. Stieren zijn koppig. Stieren staan bekend om die koppige kant. Zeker als ze vinden dat ze het 

gelijk aan hun kant hebben. Ze hebben sterke overtuigingen en het valt niet mee om ze van het 

tegendeel te overtuigen. 

4. Stieren zijn meestal rustig en ontspannen. Stieren hebben een reputatie dat ze wat boos en 

agressief kunnen zijn maar dat is een vertekend beeld. In het echt zijn ze het meeste van de tijd 

vrij relaxt. Ze hebben een hele kalme kant over zich die van het leven wil genieten. 

5. Daag een Stier liever niet uit. Als je een Stier uitdaagt of uit zijn tent lokt, dan kan je 

kennismaken met zijn of haar woede en agressieve kant. Net als bij een echte Stier kan hun 

woede enorm zijn als ze aangevallen worden. Ze slaan dan zonder aarzelen twee keer zo hard 

terug. 

6. Stieren zijn zelfstandig en zelfverzekerd. De persoonlijkheid van de Stier is onafhankelijk 

en vol vertrouwen in zichzelf. Ze hebben een ander niet nodig en werken zelf wel aan hun 

eigen geluk. 

7. Stieren hebben een gezond verstand. Stieren staan bekend om hun praktische aanpak en 

vrienden en kennissen kloppen daarom vaak bij ze aan voor hulp of advies. 

8. De Stier valt voor betrouwbaarheid en humor. In de liefde zoekt de Stier naar een partner die 

zijn of haar zaakjes voor elkaar heeft. Iemand die betrouwbaar is en waar ze op kunnen 

rekenen. Maar humor is daarbij ook belangrijk. Als je de Stier aan het lachen kan maken, zijn 

ze als was in je handen. 



9. Stieren hebben eindeloos geduld. Ze gaan stap voor stap en met een eindeloos geduld op hun 

doel af. Dat gaat op in hun werk, maar ook in de liefde. 

10. Stieren houden zich aan hun woord. Een Stier speelt geen spelletjes. Ze zijn direct en 

goudeerlijk. Ze kunnen daardoor vaak wat bot overkomen, maar je weet wat je aan ze hebt.  

11. Stieren hebben alles over voor hun naasten. Ondanks hun botheid kunnen Stieren 

zeer zorgzaam en meelevend zijn. Vooral voor hun partner, gezien, vrienden en familie hebben 

ze alles over. 

12. De Stier is mentaal sterk. De Stier is een taaie en heeft de nodige veerkracht. Hoe vaak ze 

ook vallen, ze vinden altijd weer de kracht om op te staan. Ze zijn daarom ook vaak de rots in 

de branding van familie en vrienden. 

13. Stieren blijven trouw tot hun laatste snik. Het is niet zo makkelijk om hun vertrouwen te 

winnen. Maar als dat is gelukt, heb je een vriend voor het leven. De Stier staat wel bekend als 

het meest trouwe teken van de dierenriem. 

14. Blijf uit hun buurt als een Stier gestrest is. Een Stier is niet goed in het omgaan met stress. 

Als ze gespannen zijn worden ze gefrustreerd en komt er snel stoom uit hun oren. Ze zijn dan 

geen prettig gezelschap. Geef ze in dat geval liever wat ruimte zodat ze kunnen afkoelen. 

15. Een Stier houdt van eerlijk. Stieren hebben een zesde zintuig als het om (on)eerlijkheid 

gaat. Ze merken op een kilometer afstand dat iemand niet echt is of onzin verkoopt. Omdat ze 

zelf ook eerlijk zijn, verwachten ze dat ook van anderen. Doe je dat niet, dan zullen ze weinig 

interesse in je hebben. 

16. Eerst vertrouwen, dan liefde. Een Stier zal nooit verliefd worden op iemand die ze 

niet 100% vertrouwen. Het kan dus even duren, maar het is het wachten waard. 

17. Stieren hebben langdurig liefdesverdriet. Ondanks hun sterke geest en veerkracht is er één 

ding waar ze slecht mee om kunnen gaan en dat is liefdesverdriet. Ze vinden het moeilijk om 

erover heen te komen en door te gaan met hun leven. 

18. Stieren zijn besluitvaardig. Stieren zijn zelf besluitvaardig en ze kunnen dan ook slecht 

tegen mensen die dat niet zijn. Voor mensen die van mening veranderen of niet weten wat ze 

willen, hebben ze weinig respect. Als je zelf geen besluit kan nemen dan wil de Stier je graag 

een handje helpen.  

19. Stieren willen een goed en comfortabel leven. Stieren kunnen goed voor zichzelf zorgen. 

Ze houden van de goede dingen van het leven en kunnen zichzelf van tijd tot tijd goed 

verwennen. Ze willen graag hard werken om een luxe en comfortabel leven te kunnen leiden. 

20. Stieren zijn creatief en artistiek. Hun creativiteit is één van hun beste eigenschappen. Ze 

zijn vaak geïnteresseerd in kunst, muziek en films en ze hebben oog voor schoonheid en gevoel 

voor kleur en vorm. Ze houden ervan om zich door mooie dingen te omringen. 

• een beetje traag van begrip zijn 

• een beetje weinig gevoel voor humor hebben 

• veel behoefte hebben om zich in luxe te baden 

• erg koppig zijn 

• liever lui dan moe zijn 

• makkelijk op andermans zak teren 

• erg conservatief zijn, willen dat alles blijft zoals het is 

• zich te buiten gaan aan lekker eten en drinken 

• wat weinig diepgang hebben 

• tactloos zijn 

• van het ene moment op het andere uitbarsten in woede 

 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

De Tweelingen, het derde teken van de dierenriem is charmant, onvoorspelbaar en 

veranderlijk. 

De heersende planeet van Tweelingen: Mercurius 

Element: Lucht 

Kwaliteit: Beweeglijk 

Geluksdag: Woensdag 

Kleur: Lichtgroen, geel 

Getallen: 5, 7, 14, 23 

Gaat het beste samen met: Boogschutter, Waterman 

Tweelingen houdt van: afwisseling, muziek, boeken, kletsen, korte uitstapjes. 

 

1. Tweelingen zijn constant druk in hun hoofd. In het hoofd van de Tweelingen is het 

constant druk met gedachten, ideeën en vragen. De Tweelingen is van nature nieuwsgierig en 

wil graag veel weten over praktisch alles. Toch vinden ze het wel moeilijk om zich lang met 

één onderwerp bezig te houden. Hun interesse is heel uitgebreid en verschillend waardoor hun 

aandacht oppervlakkig is. 

2. Tweelingen kunnen goed flirten. Tweelingen kunnen de gewoonte hebben om erg te flirten. 

Vaak hebben ze het zelf niet eens in de gaten en gebeurt het als vanzelfsprekend. Ze zijn van 

nature vriendelijk en ze zijn goed met woorden. 

3. Tweelingen proberen conflicten te vermijden. Tweelingen houden niet van onnodig drama 

en conflicten. Ze zullen weglopen voordat de gemoederen al te verhit raken. Ze vinden ook 

vaak dat ze belangrijker dingen te doen hebben. Het liefst vergeten ze conflicten snel en gaan 

ze verder met hun leven. 

4. Als je Tweelingen dwars zit, dan nemen ze wraak. Tweelingen zijn van nature pacifistisch. 

Maar als je ze in een hoek drijft dan zien ze geen andere mogelijkheid dan je op je plaats te 

zetten, vergelding te zoeken of wraak te nemen. Ze zijn niet bang om voor zichzelf op te 

komen en kunnen harde woorden gebruiken als ze boos zijn. 

5. Tweelingen zijn goed met woorden. Tweelingen hebben een snelle geest en een rijke 

woordenschat. Ze praten veel en graag. Ze vinden het vaak ook leuk om vreemde talen te leren. 

6. Tweelingen zijn zeer onafhankelijk. Het is lastig, en waarschijnlijk zelfs onmogelijk om een 

Tweelingen te overheersen. Ze zijn zo onafhankelijk dat ze alleen op zichzelf vertrouwen. Ze 

volgen liever hun eigen weg dan dat ze in de schaduw van iemand anders staan. Tweelingen 

hebben een sterke behoefte aan vrijheid en als iemand probeert die vrijheid te beknotten dan 

zullen ze alles doen om los te breken uit de sleur of uit je greep. 

7. Tweelingen kunnen zich goed aanpassen. De Tweelingen is de kameleon van de dierenriem. 

Ze passen zich makkelijk aan hun omgeving, aan de omstandigheden of aan het gezelschap 

waarin ze verkeren. Ook als ze moeilijke of emotionele tijden doormaken, weten ze zich goed 

aan te passen en slaan ze zich er doorheen. 

8. Tweelingen houden alles in de gaten. De Tweelingen is een nieuwsgierig wezen en houdt 

alles wat er in zijn of haar omgeving gebeurt nauwlettend in de gaten. Ze zijn natuurlijke 

onderzoekers die proberen achter de waarheid te komen. Onderschat nooit hum vermogen om 

de onderste steen boven te krijgen. 

9. Tweelingen hebben geen tijd voor gezeur en geklaag. Tweelingen hebben absoluut geen zin 

en geen tijd voor mensen die overal over zeuren. Ze zullen snel verveeld raken en afhaken. Als 

jij nog aan het zeuren en klagen bent zijn hebben zij al iemand anders gevonden om mee om te 

gaan. 

10. Tweelingen houden van mensen die hen uitdagen. Tweelingen zijn dol op mensen die 



hen geestelijk stimuleren. Ze houden van geestige en interessante verhalen en ze willen aan het 

lachen gemaakt worden. Ze houden ervan om van gedachten te wisselen met mensen die op 

dezelfde golflengte zitten. 

11. Tweelingen nemen geen blad voor de mond. Tweelingen hebben over veel dingen een 

mening en die zullen ze graag met je delen. Ze vertellen je precies wat ze op hun lever hebben. 

Ook al zijn dat dingen die je misschien liever niet wilt horen. 

12. Tweelingen zijn af en toe een beetje vreemd….Ze kunnen onvoorspelbaar zijn en soms 

gewoon wat vreemd waardoor anderen vol verwondering naar ze kijken en zich afvragen waar 

ze nu weer mee bezig zijn. Tweelingen zijn geen fan van saai en gewoontjes en gaan ook graag 

tegen de stroom in. Daarom zal je je zelden vervelen in het gezelschap van een Tweelingen. 

13. Tweelingen kunnen je overhalen. Eerder zeiden we al dat Tweelingen goed zijn met 

woorden. Die woorden gebruiken ze dan ook om je over te halen of om je daar te krijgen waar 

zij willen. Ze kunnen je op slinkse manieren overhalen en je dan laten denken dat het je eigen 

idee was. 

14. Tweelingen zijn rusteloos en altijd onderweg. Tweelingen blijven niet graag lang op één 

plek en ze zijn vaak onderweg van de ene actie naar de volgende. Ze zijn rusteloos en steeds op 

zoek naar nieuwe uitdagingen en ervaringen. Ze kunnen zich beklemd voelen door te veel van 

hetzelfde en routine. 

15. Tweelingen zuigen kennis op als een spons. Omdat de Tweelingen breed 

geïnteresseerd zijn en overal iets van willen weten, zuigen ze kennis en informatie op als een 

spons. Graag leren ze steeds nieuwe dingen. 

16. Tweelingen hebben extreme emoties. Tweelingen hebben intense emoties. Zowel positieve 

als negatieve emoties die zich vrij snel kunnen afwisselen. Zulke extreme emoties zijn 

emotioneel uitputtend. Een Tweelingen zal de emoties vooral voor zichzelf houden. Ze geven 

de buitenwereld graag het idee dat alles goed met ze gaat. 

17. Tweelingen kunnen gesloten zijn. Tweelingen praten graag veel en vaak. Maar als het 

onderwerp te persoonlijk wordt dan kunnen ze plotseling een muur optrekken of van 

onderwerp veranderen. Dat gebeurt vooral als ze niet zeker weten of ze je wel kunnen 

vertrouwen. 

18. Een Tweeling geeft zich helemaal in een relatie. Het kan even duren voor een Tweelingen 

zich openstelt. Maar als ze eenmaal besluiten om met iemand in zee te gaan dan geven ze zich 

ook helemaal. Bij Tweelingen is het daarom vaak alles of niets in de liefde. 

19. Tweelingen zijn wild en avontuurlijk. Of het nu om werk gaat, om hobby’s, de liefde of wat 

dan ook, Tweelingen houden van avontuur in alles wat ze doen. Zolang het maar niet saai is. 

20. Tweelingen hebben een apart gevoel voor humor. Tweelingen zijn gevat en staan vaak 

bekend om hun droge en sarcastische gevoel voor humor. Niet iedereen kan zich in die humor 

vinden of de snelheid van hun grappen bijhouden. Maar als het je smaak is, is het vaak 

hilarisch. 

• een beetje babbelziek zijn 

• een echte roddeltante zijn 

• heel nerveus zijn 

• graag en veel flirten 

• heel humeurig zijn. Een echte Jantje lacht, Jantje huilt 

• cynische en bijtende opmerkingen maken. 

• oppervlakkig en vlinderachtig zijn 

• makkelijk en veranderlijk zijn. Je kunt niet op ze rekenen 

• twee gezichten hebben. 

• al manipulerend alle zaken naar hun hand proberen te zetten 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

De Kreeft, het vierde teken van de dierenriem, is een emotioneel en gevoelig teken. 

De heersende planeet van Kreeft: Maan 

Element: Water 

Kwaliteit: Hoofd 

Geluksdag: Maandag en donderdag 

Kleur: Wit 

Getallen: 2, 3, 15, 20 

Gaat het beste samen met: Steenbok en Stier 

De Kreeft houdt van: gezellig eten met vrienden, ontspannen op of aan het water, hobby’s 

thuis, kunst 

1. De Kreeft heeft een sterke intuïtie. De Kreeft kan zich goed inleven in anderen en ze pikken 

vaak dingen op die aan anderen voorbijgaan. Ze voelen vaak aan als er iets met iemand aan de 

hand is. 

2. Kreeften zijn van nature verlegen. Kreeften zijn van nature verlegen, zeker bij mensen die 

ze niet goed kennen. Ze hebben gewoon wat extra tijd nodig om te ontdooien voor ze zich op 

hun gemak voelen. 

3. Kreeften houden van ‘thuis’. Kreeften zijn huiselijke types die zich het prettigst voelen als 

ze thuis zijn. Ze doen daarom vaak hun best om hun huis extra comfortabel en gezellig te 

maken. 

4. Kreeften beschermen hun gezin. Het gezin en de familie van de Kreeft komen op de eerste 

plaats. Ze doen alles om ze te beschermen en het ze naar de zin te maken. 

5. Ongelukkige Kreeften trekken zich terug. Als een Kreeft zich ergens druk over maakt dan 

worden ze vaak stil en praten ze er zo min mogelijk over. Ze hebben dan eerst  tijd nodig om 

iets voor zichzelf te verwerken voor ze er met anderen over kunnen praten. 

6. De Kreeft vergeet niks. Kreeften zijn niet snel boos, maar als je te ver gaat of je trapt de 

Kreeft op zijn ziel, dan zal de Kreeft dat niet snel vergeten. Misschien wel nooit… 

7. Kreeften zijn niet direct. Kreeften hebben er moeite mee om direct te zijn. Dat komt voort 

uit hun onzekerheid en de angst om afgewezen te worden. Als ze je iets willen vragen of 

zeggen, benaderen ze je daarom omzichtig of met een omweg om later pas hun punt te maken. 

8. Kreeften zijn dromers. Ze hebben een grenzeloze fantasie. Ze staan ook altijd open voor 

nieuwe ideeën en laten zich daardoor graag meeslepen. 

9. Kreeften zijn mysterieus. Kreeften zijn vrij gesloten en laten niet het achterste van hun tong 

zien. Ze houden hun emoties en gedachten graag voor zichzelf. Ze kunnen daardoor voor 

anderen wel eens een raadsel en dat maakt ze ook weer interessant. 

10. De Kreeft is intens en vol passie. Als de Kreeft verliefd is, dan gaat hij of zij er ook 

helemaal voor. Hun liefde is intens en vol passie. Als een Kreeft verliefd op je is, dan draagt 

hij of zij je op handen en laat je heel bijzonder voelen. 

11. Kreeften kunnen slecht tegen liefdesverdriet. Kreeften zijn gevoelige types en als je hun 

hart breekt, dan hebben ze het zwaar. Ze kunnen een geliefde maar moeilijk vergeten en 

hebben moeite hun leven weer op te pakken. 

12. Kreeften zijn taaie rakkers. Kreeften staan bekend om hun emotionele aard. Maar dat 

betekent niet dat ze zwak zijn. Ze zijn taai en veerkrachtig genoeg om tegenslag het hoofd te 

bieden. 

13. Kreeften zijn gulle gevers. Kreeften zijn gul met hun aandacht en attenties. Ze doen het 

niet omdat het moet, maar omdat ze anderen graag blij maken. 

14. De Kreeft heeft behoefte aan affectie. Ze hebben er veel behoefte aan om zich gewenst, 



geliefd en nodig te voelen. Ze zijn heel teder en sensueel en hebben daarom de affectie van 

anderen nodig. 

15. Kreeften hebben last van stemmingswisselingen. Als Kreeften zich een goede bui hebben 

dan voelen ze zich prima. Voelen ze zich down, dan kunnen zo flink in de put zitten. Kreeften 

zijn emotionele types en ze kunnen soms overweldigd worden door hun eigen gevoelens. 

16. Kreeften staan altijd klaar voor hun vrienden. Er zijn maar weinig dingen waar Kreeften 

meer waarde aan hechten dan aan vriendschappen. Ze kunnen goed luisteren en staan altijd 

klaar als vrienden een moeilijke tijd doormaken. 

17. Kreeften staan open voor alles. Kreeften zijn dromers met een fantasie die geen grenzen 

kent. Ze staan daarom altijd open voor nieuwe ideeën en zien overal kansen en 

mogelijkheden. 

18. Kreeften hangen aan het verleden. Kreeften zijn melancholiek en kunnen mijmeren over 

vroeger. Ze kunnen zo vastzitten in hun herinneringen dat ze het leven in het heden even 

vergeten. 

19. Kreeften willen diepgaande relaties. Kreeften zijn niet geïnteresseerd in lichte en luchtige 

romances. Ze hebben behoefte aan intimiteit en een diepe band. Het kan wat langer duren 

voor ze een geliefde vinden waarbij ze alles vinden wat ze in een serieuze en langdurige 

relatie zoeken. 

20. De Kreeft kan niet tegen veeleisende personen. Kreeften zijn niet moeilijk in de omgang. 

Maar als je veeleisend bent en de baas wilt spelen dan ben je aan het verkeerde adres. De 

Kreeft heeft niks met mensen die geen gevoel hebben voor anderen. 

• een onrealistische kijk op de werkelijkheid hebben 

• een echte moederkloek zijn 

• over-emotioneel reageren 

• een olifantengeheugen hebben. Een Kreeft vergeet en vergeeft niks 

• erg lichtgeraakt zijn 

• niet direct zijn, moeite hebben om to-the-point te komen, alles met een omweg vragen 

• moeilijk loslaten, vooral het verleden niet 

• iemand laten vallen als een baksteen 

• de confrontatie liever uit de weg gaan 

• een binnenvetter zijn en de dingen liever voor zichzelf houden 

• letterlijk maagpijn krijgen bij teveel stress. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

De Leeuw, het vijfde teken van de dierenriem, heeft een groot hart, is gul en moedig 

De heersende planeet van Leeuw: Zon 

Element: Vuur 

Kwaliteit: Vast 

Geluksdag: Zondag 

Kleur: Goud, geel, oranje 

Getallen: 1, 3, 10, 19 

Gaat het beste samen met: Waterman en Tweelingen 

De Leeuw houdt van: drama en theater, dure spullen, plezier, felle kleuren, bewonderd 

worden. 



1. Leeuwen pakken je in met hun charme. Leeuwen doen alles op indruk op je te maken en 

het zijn mooipraters. Onderschat ook niet hun vermogen om je te overtuigen of over te halen 

als ze iets van je gedaan willen krijgen. 

2. De Leeuw kan brullen. Leeuwen zijn goedig en kunnen veel hebben. Maar maak geen 

misbruik van hun vriendelijkheid. Als ze je daarop betrappen kunnen ze in woede 

uitbarsten en je de stuipen op het lijf jagen. 

3. Leeuwen hebben gevoel voor drama. De Leeuw heeft er een handje van om al zijn emoties 

te overdrijven. Boos is niet gewoon boos, het is woedend, verliefd zijn is niet gewoon verliefd 

zijn, maar hopeloos verloren. Niet voor niks zijn Leeuwen vaak goede toneelspelers. 

4. Leeuwen blijven niet hangen in verwijten en negatieve gevoelens. Leeuwen vergeven 

makkelijk en dragen je niet lang dingen na. Ze vergeven het je liever zo snel mogelijk zodat 

ze door kunnen met hun leven. 

5. Leeuwen zijn loyaal. Als je het vertrouwen van een Leeuw gewonnen hebt, dan blijven ze 

loyaal aan iemand. Ze zullen dan altijd een plekje voor je in hun hart voor je houden. 

6. De Leeuw heeft een groot hart. Leeuwen kunnen zich goed inleven in anderen en 

hebben veel liefde te geven. Leeuwen zijn hele vriendelijke en gulle wezens die altijd klaar 

staan om vrienden in nood te helpen en om het de mensen om wie ze geven naar de zin te 

maken. 

7. Op Leeuwen kan je rekenen… en op Leeuwen kan je bouwen. Ze zijn betrouwbaar en 

houden zich aan beloften. Als Leeuwen je als hun vriend beschouwen dan zullen ze je steunen 

door dik en dun.  

|8. Leeuwen zijn geboren leiders. Sommige mensen kunnen Leeuwen wat bazig vinden Ze 

nemen vaak als vanzelfsprekend de leiding op zich. Ze doen dat op hun best als ze in het 

middelpunt van de belangstelling staan. 

9. De Leeuw is recht door zee. Net als de Ram zal de Leeuw zal je altijd zeggen waar het op 

staat. Leeuwen zijn direct en draaien niet om de feiten heen en ze houden van de waarheid. 

Dat kan ook iets zijn dat je misschien liever niet zou horen, maar het is wel eerlijk. 

10. Leeuwen zijn sociaal en maken graag contact met anderen. Leeuwen zijn van 

nature sociale wezens en kunnen niet zonder de liefde of omgang met anderen. Ze hebben 

graag interessante conversaties en het zijn vaak de gangmakers van een feestje. 

11. Leeuwen hebben af en toe behoefte aan tijd voor zichzelf. Sociaal als ze zijn willen 

Leeuwen zich wel af en toe even terugtrekken van alle drukte om hun gedachten op een rijtje 

te zetten. Nooit voor lang, gewoon even de batterij opladen. 

12. Leeuwen zien altijd de zon achter de wolken. Leeuwen zitten niet lang bij de pakken neer 

als het even tegen zit. Ze zijn echte optimisten en kijken altijd naar de positieve kant van 

dingen. 

13. Leeuwen hebben behoefte aan aandacht en affectie. Leeuwen willen gewaardeerd 

worden en aandacht krijgen. Bij voorkeur door de juiste persoon. Ze kunnen er niet tegen als 

ze genegeerd worden. 

14. Leeuwen worden uitgedaagd door het onmogelijke. De motivatie van de Leeuw is sterk en 

als ze hebben besloten dat ze iets willen of iets willen bereiken dan zijn ze daar niet vanaf te 

krijgen. Ze gaan er 100% voor. Ze lijken soms juist extra uitgedaagd te worden door dingen 

die onmogelijk lijken. 

15. Leeuwen lijken uiterlijk zelfverzekerd en onbewogen. De Leeuw is trots en doet zich 

daarom zelfverzekerd voor. Innerlijk kunnen ze best onzeker en gevoelig zijn. Ze zullen het 

ook niet snel laten merken dat ze gekwetst zijn. 

16. Leeuwen zijn leuk gezelschap. Leeuwen zijn zelden saai en meestal leuk gezelschap. Ze 

zijn open, speels en onvoorspelbaar, houden van plezier maken en ze maken je graag aan het 

lachen. 

17. Leeuwen hebben behoefte aan spanning en avontuur. Leeuwen hebben een hekel aan sleur 
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en routine en zijn altijd op zoek naar nieuwe en spannende en soms gevaarlijke dingen die ze 

uit kunnen proberen. 

18. Leeuwen zijn spontaan en onvoorspelbaar in de liefde. Ze houden het graag spannend en 

bedenken altijd wel weer wat nieuws. Door die onvoorspelbaarheid en drang naar iets nieuws 

zijn ze niet het meest trouwe teken van de dierenriem. 

19. Leeuwen maken indruk. Leeuwen trekken de aandacht als ze ergens binnen komen. Ze 

hebben een natuurlijke uitstraling die ervoor zorgt dat ze opvallen en opgemerkt worden. 

20. Leeuwen maken gebruik van hun gevoel van humor. Ze laten anderen vaak weten wat ze 

denken en voelen door humor. Ook als een gesprek wat moeilijk verloopt, weten ze de 

stemming met humor te verlichten. 

• een veel te groot ego hebben 

• werkelijk overal een drama van maken 

• te veel moeite doen om in het middelpunt van belangstelling te komen 

• veel moeite doen om bewonderd te worden en bewondert zichzelf nog wel het meeste 

• de aandacht trekken door zich luidruchtig en vrijpostig te gedragen 

• met geld smijten 

• van luxe en extravagantie houden 

• verwaand en arrogant gedrag vertonen 

• een bemoeial zijn 

• moeite hebben om trouw te blijven. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

De Maagd, het vijfde teken van de dierenriem, heeft een groot hart, is gul en moedig 

De heersende planeet van de Maagd: Mercurius 

Element: Aarde 

Kwaliteit: Beweeglijk 

Geluksdag: Woensdag 

Kleur: Grijs, beige, zachtgeel 

Getallen: 5, 14, 15, 23, 32 

Gaat het beste samen met: Vissen en Kreeft 

De Maagd houdt van: gezonde voeding, properheid, boeken, dieren en de natuur. 

1. Maagden zijn perfectionisten. Als de Maagd iets doet, dan doet hij het goed. Ze 

stellen hoge eisen aan zichzelf en aan anderen. Lukt het niet om aan de door hen zelf gestelde 

eisen te voldoen, dan kunnen ze daardoor behoorlijk gestrest raken. 
2. Maagden zijn georganiseerd en haten rommel. De Maagd functioneert het beste als alles op 

orde is. Maagden kunnen echte poetsfreaks zijn die in een rommelige omgeving moeilijk 

kunnen functioneren. 
3. Uiterlijk cool, innerlijk een zenuwpees. Maagden kunnen iedereen voor de gek houden. Ze 

kunnen er uiterlijk kalm en rustig uitzien, terwijl ze van binnen op instorten staan. Ze uiten 

hun emoties ook niet makkelijk. 
4. De Maagd praat niet, hij doet liever. Maagden houden er niet van om lang over dingen te 

praten. Ze komen liever meteen in actie. Ze stellen zichzelf een doel en werken door tot ze het 

bereikt hebben. 
5. Maagden denken oplossingsgericht. Maagden zijn analytisch ingesteld. Ze kunnen daardoor 



makkelijker oplossingen vinden voor problemen waar anderen niet zo snel opkomen. 
6. Maagden vinden een gezonde lifestyle belangrijk. Gezondheid, gezonde voeding en gezond 

leven staan hoog op hun lijstje. Mensen die te veel eten, drinken en niet sporten, vinden ze 

vaak onaantrekkelijk. 
7. Maagden raken gefrustreerd door domheid. Maagden hebben weinig begrip en geduld als 

mensen niet begrijpen wat zij allang zien. Ze raken dan snel gefrustreerd. 
8. Maagden zijn best gevoelig en emotioneel. Ze laten het alleen niet zo snel zien. Ze praten 

niet graag over hun gevoelens en vallen anderen er ook liever niet mee lastig. Daardoor lijken 

ze vaak koel en afstandelijk. Pas als ze je kennen en vertrouwen zullen ze hun emoties tonen. 
9. Maagden hebben een verborgen wilde kant. Die wilde kant laten ze niet vaak zien. 

Maagden gedragen zich over het algemeen vrij gereserveerd. Maar als ze zich op hun gemak 

voelen en onder vrienden zijn kunnen ze zichzelf wel eens laten gaan en hun wilde kant tonen. 
10. Maagden zijn sceptisch. Eerst zien en dan geloven. Maagden trekken hun eigen 

conclusies en alleen omdat anderen het zeggen is voor hen niet voldoende. 
11. Maagden hebben een duidelijke mening. Die mening steken ze niet onder stoelen of 

banken. Ze verkondigen die mening luid en duidelijk. Je moet van goede huizen komen als je 

wilt proberen om die mening te beïnvloeden of te veranderen. 
12. Maagden zijn piekeraars. Maagden maken zich vaak meer zorgen dan nodig. Ze 

overdenken en analyseren alles en kunnen moeite hebben om hun gedachten tot rust te 

brengen. 
13. Maagden zoeken zelden de confrontatie. De Maagd zal zelden vechten of agressief 

worden. Ze weten precies hoe ver ze kunnen gaan en wat ze moeten doen om de confrontatie 

te vermijden. 
14. Maagden zijn allesbehalve impulsief. Maagden zijn eerder berekenend en benaderen 

iedere beslissing praktisch en rationeel. Ze zetten eerst de voor- en nadelen op een rijtje en dat 

voorkomt dat ze verkeerde beslissingen nemen. 
15. Een Maagd is geen slappeling. Ook al zijn Maagden vrij pacifistisch, dat betekent niet dat 

ze doetjes zijn. Ze verdedigen hun standpunten en doen dat bij voorkeur met woorden. 
16. Maagden kunnen uitstekend discussiëren. Maagden kunnen prima discussiëren en 

debatteren. Een baan in de politiek of als advocaat is daarom geen slecht idee. 
17. De Maagd kan slecht tegen kritiek. Probeer de Maagd niet de les te lezen of kritiek te 

leveren over hun leven, hun keuzes en hun beslissingen. Ze vinden dat je er niks mee te 

maken hebt. 
18. Maagden kunnen bazig zijn. Je verwacht het misschien niet, want maagden zijn geen 

typische leidersfiguren. Maar als ze dingen gedaan moeten krijgen waarbij ze de hulp van 

andere mensen nodig hebben, kunnen ze behoorlijk bazig zijn. 
19. Maagden zijn bescheiden. Ook al zijn ze ambitieus, slim en kunnen ze veel. Ze stellen 

zich altijd bescheiden op en zullen zelden opscheppen of de aandacht opeisen. Ze vinden het 

daardoor ook moeilijk om complimentjes te ontvangen. 
20.  Maagden vinden een geestelijke klik belangrijker. Schoonheid en lichamelijke 

aantrekkingskracht zijn meegenomen, maar intelligentie en een geestelijke klik zijn 

belangrijker voor ze in de liefde. 

• erg bekrompen zijn 

• kieskeurig zijn, ook wat betreft eten 

• zich makkelijk allerlei ziekten inbeelden 

• alles en iedereen analyseren 

• overal kritiek op hebben 

• snel iets niet leuk vinden en vindt over het algemeen ook weinig dingen echt leuk 

• veel piekeren 



• een echte workaholic zijn 

• perfectionistisch zijn 

• niet echt een gezelligheidsmens of levensgenieter zijn 

• gierig zijn 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

De Weegschaal, het zevende teken van de dierenriem, heeft een groot hart, is gul en moedig 

De heersende planeet van de Weegschaal: Venus 

Element: Lucht 

Kwaliteit: Hoofd 

Geluksdag: Vrijdag 

Kleur: Roze en groen 

Getallen: 5, 14, 15, 23, 32 

Gaat het beste samen met: Ram en Boogschutter 

De Weegschaal houdt van: mooie dingen, rechtvaardigheid, harmonie, vriendelijkheid, de 

vrije natuur 

1. Weegschalen zijn charmant en verleidelijk. Weegschalen kunnen mensen makkelijk 

inpakken met hun charme en vriendelijkheid. Ze flirten ook graag. Weegschalen willen 

langdurige relaties. Weegschalen zijn niet op zoek naar avontuurtjes of kortdurende, vluchtige 

relaties. Ze gaan voor serieuze en langdurige relaties en zijn best bereid om daar wat langer 

naar te zoeken. 

2. Weegschalen zijn uitstekende bemiddelaars. Ze kunnen als geen ander bemiddelen in 

moeilijke situaties en compromissen sluiten. Ze zijn diplomatiek en kunnen mensen overhalen 

en net zolang zoeken naar een oplossing waarbij iedereen tevreden is. 

3. Weegschalen hebben moeite om voor hun eigen mening uit te komen. Of omdat ze altijd 

alle kanten van het verhaal zien, hebben ze moeite om te bepalen wat hun mening eigenlijk is. 

En als ze het al weten vinden ze het vaak moeilijk om recht tegen iemand in te gaan en hun 

mening te verdedigen. 

4 Weegschalen hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ze vinden eerlijkheid en 

een eerlijke behandeling heel belangrijk. Ze komen ook graag op voor mensen die slecht 

behandeld zijn en geven hun eigen fouten ruiterlijk toe. 

5. De Weegschaal heeft een hekel aan botheid en grofheid. Ze willen graag dat 

alles harmonieus en mooi verloopt. Als ze zelf boos zijn kunnen ze trouwens wel agressief uit 

de hoek komen. Maar het blijft wel bij woorden. 

6. Weegschalen zijn kritische denkers. Onderschat een Weegschaal niet. Ze lijken soms naïef 

en vooral bezig met hun uiterlijk, maar ze hebben een snelle en actieve geest en het zijn 

kritische denkers. Ze kunnen hun ideeën goed presenteren en hun standpunten met logica en 

overtuiging verdedigen.  

7. Weegschalen willen eerst zelf zien, dan geloven. Weegschalen zijn sceptisch. Ze 

vertrouwen niet op de verhalen of roddels van anderen. Ze willen iets graag eerst met hun 

eigen ogen zien en hun eigen conclusies trekken voordat ze iets geloven.  

8. Weegschalen hebben moeite om kiezen. Weegschalen hebben vaak moeite om knopen door 

te hakken. Niet omdat ze besluiteloos zijn, maar omdat ze eerst alle voordelen en nadelen 

uitvoerig willen afwegen. Zet ze niet onder druk om snel te kiezen want dan raken ze in de 

stress. 



9. Weegschalen houden het hoofd koel. Weegschalen hebben een ontspannen kijk op het 

leven. Ze proberen zich niet op te winden over onbelangrijke dingen en maken dingen niet 

belangrijker dan ze zijn. Ze kunnen daardoor het hoofd koel houden in chaotische situaties. 

10. Weegschalen zijn allergisch voor egoïstische mensen. Met mensen die alleen aan zichzelf 

denken en geen rekening houden met anderen willen Weegschalen niks te maken hebben. Ze 

negeren ze en sluiten ze eenvoudig buiten. 

11. Weegschalen houden alles in de gaten. Weegschalen observeren goed en zien alles. Ze 

houden alles goed in de gaten en weten ook vaak meer dan ze laten weten. Ze hebben ook het 

vermogen om iemands gedachten of bedoelingen te lezen voordat ze het uitgesproken hebben. 

12. Weegschalen zien altijd beide kanten van het verhaal. Maar dat ze beide kanten zien, wil 

niet zeggen dat ze partij kiezen. Ze zullen eerder proberen om de partijen dichter bij elkaar te 

brengen. 

13. Weegschalen wil het iedereen naar de zin maken. Weegschalen doen te veel hun best om 

het anderen naar de zin te maken. Dat is natuurlijk onmogelijk en dat vinden ze lastig. 

Weegschalen moeten leren om ook naar hun eigen behoeften te luisteren en zich niet altijd 

weg te cijferen. 

14. Weegschalen zijn onvoorspelbaar. Die onvoorspelbaarheid hebben Weegschalen gemeen 

met de andere luchttekens (Tweelingen en Waterman). Net als je denkt dat je ze doorhebt, 

doen ze iets compleets onverwachts. Dat houdt het spannend moet je maar denken. 

15 Weegschalen zijn uitstekende luisteraars. Wil je je verhaal kwijt of heb je problemen? 

Zoek een Weegschaal om het aan te vertellen. Ze kunnen niet alleen goed luisteren, ze geven 

ook nog eens uitstekend advies. 

16. Weegschalen zijn nieuwsgierig en leergierig. Ze willen graag alles weten en zijn altijd 

bereid om nieuwe dingen te leren. 

17. Weegschalen houden van kletsen. Weegschalen kunnen eindeloos praten over van alles. 

Van alledaagse gebeurtenissen tot belangrijke onderwerpen. 

18. Weegschalen zijn niet graag alleen. Een Weegschaal is romantisch en als hij of zij geen 

partner heeft, dan is de Weegschaal ernaar op zoek. Ze voelen zich pas compleet als ze 

iemand hebben. 

19. Weegschalen zijn mooipraters. Weegschalen kunnen dingen mooier laten klinken dan ze 

in werkelijkheid zijn. Ze kunnen daardoor heel goed mensen ompraten of overhalen. 

20. Weegschalen zoeken naar harmonie. Die harmonie zoeken ze in relaties, in kleuren, in 

hun huis door het in te richten met mooie spullen, met alles eigenlijk. 

• veel moeite hebben met kiezen, ze zijn wat besluiteloos en willen eerst alle opties tegen 

elkaar afwegen 

• geobsedeerd zijn door uiterlijkheden, een echte ijdeltuit 

• vaker zeggen wat mensen willen horen, niet wat hij/zij echt vindt 

• een beetje een slijmbal zijn 

• eigenwijs, dwingend en veeleisend zijn 

• alles doen om ruzie uit de weg te gaan 

• makkelijk op beloften terugkomen of je woorden verdraaien 

• moeilijk alleen zijn 

• een verborgen agenda hebben 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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De Schorpioen, het achtste teken van de dierenriem, heeft intense emoties en is vol passie. 

De heersende planeten van de Schorpioen: Pluto en Mars 

Element: Water 

Kwaliteit: Vast 

Geluksdag: Dinsdag 

Kleur: Rood, roodbruin 

Getallen: 8, 11, 18, 22 

Gaat het beste samen met: Stier en Kreeft 

De Schorpioen houdt van: gelijk hebben, de waarheid, passie, langdurige vriendschappen 

1. Schorpioenen zijn gepassioneerd. Schorpioenen zijn gepassioneerde mensen met intense 

emoties. Niet alleen in de liefde maar bij alles wat ze doen komt passie kijken. 

2. Schorpioenen zijn een tikkeltje mysterieus.. Schorpioenen zijn complexe persoonlijkheden. 

Ze laten anderen niet snel het achterste van hun tong zien. Ze houden bepaalde dingen graag 

voor zich zichzelf. Waarschijnlijk leer je ze nooit helemaal kennen. 

3. Schorpioenen hebben een magnetische aantrekkingskracht. Schorpioenen zijn vaak 

verleidelijke types. Ze kunnen mensen boeien en intrigeren. Als ze hun charme gebruiken zijn 

ze moeilijk te weerstaan. 

4. Schorpioenen zijn niet goedgelovig. Schorpioenen zijn slim en hebben dingen snel door. 

Daarnaast zijn ze ook vrij sceptisch. Ze geloven dingen niet zomaar maar willen eerst bewijzen 

zien. 

5. Schorpioenen kunnen argwanend zijn. Schorpioenen vertrouwen iemand niet zomaar. Ze 

zijn vaak achterdochtig en argwanend en gaan er niet als vanzelfsprekend vanuit dat iemands 

bedoelingen goed zijn. 

6. Schorpioenen zijn ambitieus. Ze zijn gedreven om hun doelen te verwezenlijken en gaan ook 

graag de strijd aan met anderen. Als ze besloten hebben dat ze iets willen hebben of willen 

bereiken, dan zullen ze door niets en niemand laten tegenhouden. 

7. Schorpioenen zijn wraakzuchtig. Je kan een Schorpioen beter niet dwarszitten of boos 

maken. Als je ze boos maakt dan kan je verwachten dat ze vroeg of laat wraak nemen. 

8. Een boze Schorpioen kan dingen kapot maken. Een boze Schorpioen is echt boos. Ze kunnen 

met dingen gooien, dingen kapot maken om die heftige emoties af te reageren. 

9. Als Schorpioenen iets zeggen, menen ze het. Schorpioenen zullen je geen compliment geven 

als ze het niet echt menen. Ze zullen ook geen blad voor de mond nemen als je ze om hun 

mening vraagt. Verwacht een eerlijk antwoord. 

10. Een Schorpioen vindt vertrouwen belangrijk. Schorpioenen vinden vertrouwen ontzettend 

belangrijk in een relaties. Een Schorpioen schenkt je niet snel zijn vertrouwen. Maar als hij je 

eenmaal vertrouwt, dan heb je een partner of vriend voor het leven. 

11. Een Schorpioen is geen open boek. Een Schorpioen kan in het begin best gereserveerd en 

gesloten overkomen. Ze hebben wat tijd nodig om te ontdooien. Pas als ze je beter kennen, 

laten ze meer van zichzelf zien. 

12. Schorpioenen zijn jaloers. Schorpioenen zijn de tekens die het meest last hebben van 

jaloezie. Ze kunnen intens van iemand houden en zijn ook bang om iemand kwijt te raken. Dat 

kan ze snel en onredelijk jaloers maken. 

13. Een Schorpioen kent hoge toppen en diepe dalen. Schorpioenen laten uiterlijk niet altijd 

zien wat ze innerlijk voelen. Inwendig kunnen hun emoties variëren van hoge toppen tot diepe 

dalen. Vooral de diepe dalen kunnen heel vermoeiend zijn. 

14. Het is alles of niets in de liefde voor Schorpioenen. Verliefdheid kan bij Schorpioenen 

zorgen voor heftige emoties. Als ze voor iemand vallen, vallen ze hard. Ze kunnen er alles en 

iedereen door vergeten. Het is alles of niets in de liefde. 



15. Schorpioenen hebben een doordringende blik. Niet alleen ontgaat ze weinig en hebben ze 

alles in de gaten. Je kan een Schorpioen vaak herkennen aan hun onderzoekende en 

doordringende blik. Een beetje als van een havik. Als blikken konden doden, waren ze vast 

afkomstig van een Schorpioen. 

16. Een Schorpioen is onafhankelijk. Ze gaan hun eigen weg. Ze houden daarbij niet van de 

bemoeienis of ongevraagd advies van anderen. 

17. Schorpioenen kunnen ongelooflijk koppig zijn. Ze zijn koppig en vastberaden. Als 

Schorpioenen ergens een mening of idee over hebben dan zullen ze er niet snel vanaf wijken. 

Ze weten gewoon dat ze gelijk hebben. 

18. Een Schorpioen komt zijn beloften na. Als een Schorpioen je iets belooft, dan kan je erop 

vertrouwen dat hij zijn belofte nakomt. Dat verwachten ze trouwens ook van anderen. 

19. Schorpioenen zijn kieskeurig met het kiezen van hun vrienden. Ze geven de voorkeur aan 

een paar echt goede vrienden boven een heleboel oppervlakkige kennissen. 

20. Schorpioenen hebben behoefte aan tijd alleen. Af en toe hebben Schorpioenen wat ruimte 

nodig om tot rust te komen en hun gedachten op een rij te zetten. Laat ze gewoon gaan. Als ze 

er aan toe zijn komen ze vanzelf weer terug. 

• overdreven zelfverzekerd, bijna zelfingenomen zijn 

• eerst doen en daarna pas denken 

• moeite hebben met inlevingsvermogen en moeite hebben met compromissen 

• erg doordrammerig zijn of zich ruziezoekerig gedragen 

• moeite hebben om iets af te maken. Met iets nieuws beginnen daar heeft de Ram weinig 

moeite mee. 

• mokken als een klein kind als het niet gaat zoals de Ram gedacht of gewild had 

• een roekeloze durfal zijn 

• snel verveeld zijn 

• heel snel geïrriteerd zijn en driftig reageren 

• ongeduldig zijn 

• best wel opscheppen 

• niet leren van zijn fouten 

• op een stuurloze raket lijken 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

De Boogschutter, het negende teken van de dierenriem, heeft intense emoties en is vol passie. 

De heersende planeten van de Boogschutter: Jupiter 

Element: Vuur 

Kwaliteit: Beweeglijk 

Geluksdag: Donderdag 

Kleur: Blauw 

Getallen: 3, 7, 9, 12, 21 

Gaat het beste samen met: Tweelingen en Ram 

De Boogschutter houdt van: vrijheid, reizen, de vrije natuur, filosofie 

 

1. Boogschutters zijn ras-optimisten. Boogschutters zien het leven en de toekomst over het 

algemeen zeer positief en met enthousiasme tegemoet. 

2. Boogschutters hebben grootse plannen en dromen. Ze zijn niet bang om heel hoog in te 

zetten op alles wat ze willen bereiken en ze hebben genoeg zelfvertrouwen om te denken dat 

het ze zal lukken om het te verwezenlijken. 



3. Boogschutters zijn open en eerlijk. Ze maken van hun hart geen moordkuil. Ze zijn heel 

direct en kunnen daardoor wel eens een tikkeltje bot overkomen. Maar de meeste mensen 

kunnen hun eerlijkheid en oprechtheid wel waarderen. 

4. Boogschutters zijn grappig. Boogschutters zijn er heel goed in om het grappige of 

belachelijke van een situatie in te zien. Ze hebben een apart soort humor, vaak een beetje 

sarcastisch, waar je van houdt of niet. 

5. Boogschutters houden van hun vrijheid. Hoe meer je een Boogschutter aan de ketting 

probeert te leggen, hoe meer ze zich proberen te bevrijden. 

6. Boogschutters zijn avontuurlijk. Reizen en avontuur zit Boogschutters in het bloed. Ze 

hebben behoefte aan het ontdekken van nieuwe landen en plaatsen en ze willen nieuwe 

ervaringen opdoen. 

7. Boogschutters hebben altijd gelijk. Dat vinden ze zelf en ze zullen niet rusten voordat ze hun 

gelijk of jouw ongelijk bewezen hebben. Sommige noemen het ook wel betweters maar dat 

klinkt wat minder vriendelijk. 

8. Boogschutters zijn rusteloos en ongeduldig. Stil zitten en niks doen is een straf voor de 

Boogschutter. Als je ze iets in hun hoofd hebben, moet het meteen gebeuren. Of beter nog, 

gisteren. 

9. Boogschutters zijn niet bang voor een gokje. Hun avontuurlijke kant zorgt ervoor dat ze niet 

op zeker spelen en af en toe graag een gokje wagen. Om het spannend te houden 

waarschijnlijk… 

10. Als een Boogschutter boos is…dan zal je dat weten ook. De Boogschutter kan dan hard en 

meedogenloos uit de hoek komen. Ze zullen je meteen van Facebook afgooien en kunnen je 

ook in het echte leven volkomen negeren. 

11. Als een Boogschutter verdrietig is…dan trekken ze zich terug om alleen in een hoekje te 

treuren. Ze delen hun emoties dan liever niet met anderen. Gelukkig duurt dat meestal niet 

lang. 

12. Een Boogschutter leeft in het heden. Net als Rammen leven ze niet in het verleden. Wat 

gebeurd is, is gebeurd. Ze blijven dan ook meestal niet lang boos op iemand. 

13. Boogschutters zijn creatieve denkers. Een boogschutter is een creatieve denker. In hun 

hoofd zijn ze altijd op zoek naar nieuwe ideeën, nieuwe oplossingen. Ze leren er ook graag 

nieuwe dingen bij. Die constante nieuwsgierigheid in combinatie met creativiteit maakt 

Boogschutters ook goede kunstenaars, muzikanten, schrijvers of filosofen. 

14. Een Boogschutter is leuk gezelschap. Boogschutters zijn vrolijk, spontaan en altijd in om 

plezier te maken. Door hun grenzeloze enthousiasme trekken ze anderen mee in die vrolijkheid. 

15. Boogschutters denken ver vooruit. Onderschat een Boogschutter en zijn plannen niet. Ze 

hebben hun plannen voor zichzelf duidelijk uitgewerkt. Lukt het niet, dan hebben ze ook nog 

een plan B klaar en een plan C en waarschijnlijk nog wel een paar plannen. 

16. Boogschutters kunnen niet tegen onrecht. Als een Boogschutter je betrapt op oneerlijkheid 

of als je ze onterecht voor gek zet, kunnen ze je hard en meedogenloos afstraffen. 

17. Een Boogschutter houdt zich niet bezig met onbelangrijke details. Ze richten zich op 

dingen die belangrijk voor ze zijn. Ze houden zich niet bezig met onzin, roddel, praatjes en 

achterklap. Zonde van hun tijd. 

18. Een Boogschutter heeft tijd nodig in de liefde. Een Boogschutter is geen huisje, boompje, 

beestje type. Het duurt meestal wel even voor hij of zij hun wilde haren kwijt is en klaar is om 

zich te vestigen. Het kan ook wel even duren tot ze zich aan iemand binden. 

19. Boogschutters zijn veeleisend. Niet alleen binden ze ze zich niet snel aan iemand. 

Boogschutters zijn ook nog veeleisend. Ze hebben vaak een hele lijst van eigenschappen waar 

hun eventuele liefdespartner aan moet voldoen. 

20. Een Boogschutter kan een tikkeltje rebels zijn. Boogschutters zijn doorgaans rechtlijnig en 



hebben sterke morele waarden. Maar ze kunnen ook makkelijk van hun ideeën of waarden 

afwijken als ze dat persoonlijk beter uitkomt. 

• volstrekt zijn/haar eigen gang zijn 

• asociaal zijn 

• alles beter weten 

• gewetenloos lijken 

• warrig en vergeetachtig zijn 

• uniek zijn in de zin van eigenaardig 

• zijn/haar vrijheid gaat boven alles laten gaan 

• altijd op zoek zijn naar avontuur, een echte thrill seeker zijn 

• slecht met geld omgaan 

• brutaal en uitdagend zijn 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

De Steenbok, het tiende teken van de dierenriem, is serieus en ambitieus. 

 

De heersende planeten van de Steenbok: Saturnus 

Element: Aarde 

Kwaliteit: Hoofd 

Geluksdag: Donderdag 

Kleur: Bruin, zwart 

Getallen: 4, 8, 13, 22 

Gaat het beste samen met: Kreeft en Stier 

De Steenbok houdt van: tradities, familie, muziek, aanzien, complimenten 

1. Een Steenbok is ambitieus en gedreven. Vooruitkomen, dingen bereiken, successen boeken 

dat is het grootste doel in het leven van de Steenbok. Ze laten zich daarvan niet afbrengen door 

problemen of hindernissen. Desnoods beginnen ze opnieuw. 

2. Steenbok is praktisch en vindingrijk. Steenbokken hebben een praktische instelling. 

Daarnaast hebben ze ook nog eens veel doorzettingsvermogen. Dat zorgt ervoor dat ze zelfs de 

lastigste taken met succes kunnen afmaken. 

3. Een Steenbok heeft een snelle geest. Een Steenbok kan doorgaans makkelijk leren en ze zijn 

snel van begrip. Ze zijn goed met woorden, welbespraakt en adrem. 

4. Laat een Steenbok niet wachten. Een Steenbok plant zijn tijd zorgvuldig. Een Steenbok zal 

zelf dan ook zelden te laat komen. Laat hem of haar dus niet wachten want daar krijgen ze een 

slecht humeur van. 

5. Een Steenbok heeft last van stemmingswisselingen. Het humeur van de Steenbok is aan 

veranderingen onderhevig. Ze kunnen heel vrolijk en gezellig zijn, maar er ligt ook altijd een 

soort pessimisme of zwartkijken op de loer. 

6. Als een Steenbok boos is….Als een Steenbok boos is dan kunnen ze hard, bijna wreed uit de 

hoek komen. Ze gebruiken zelden lichamelijk geweld, maar ze bezitten een uitgebreide 

woordenschat om met je af te rekenen. 

7. Steenbok is door en door betrouwbaar. Als een Steenbok je iets belooft, ga er dan maar van 

uit dat het ook gebeurt. 

8. Steenbokken trekken niet zomaar conclusies. In tegenstelling tot de wat impulsievere tekens 

zoals Rammen, Tweelingen en Boogschutters, doen ze eerst grondig onderzoek en checken ze 
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de feiten voordat ze conclusies trekken. 

9. Steenbokken vergeten niet snel. Steenbokken hebben het geheugen van een olifant. Als je 

een Steenbok hebt teleurgesteld, hebt laten zitten of verraden, dan zullen ze dat niet snel 

vergeten. In het ergste geval zullen ze je uit hun leven verbannen en willen ze je nooit meer 

zien. 

10. Steenbokken komen gereserveerd over. Steenbokken zijn bij een eerste ontmoeting vaak 

wat verlegen en gereserveerd. Ze kijken liever eerst de kat uit de boom voor ze vriendschap 

sluiten. 

11. Steenbokken zijn plichtsgetrouw. Een Steenbok neemt zijn verantwoordelijkheid. Geen zin 

is geen reden om dingen niet te doen. Ze zijn ijverig en harde werkers. 
12. Steenbokken zijn zuinig en verstandig. Steenbokken houden niet van geld verspillen en 

zullen ook niet zo snel impulsieve aankopen doen. Ze sparen hun geld liever. 

13. Steenbokken trouwen voor het leven. Als een Steenbok eenmaal heeft gekozen om zich te 

binden, dan is het meestal voor het leven. Een Steenbok staat niet bekend als hartstochtelijk 

maar heeft wel jaloerse trekjes. 

14. Steenbokken kunnen goed alleen zijn. Een Steenbok vindt het niet erg om alleen te zijn. 

Sterker nog, ze hebben vaker behoefte aan tijd alleen om hun gedachten op een rijtje te zetten. 

15. Steenbokken streven naar perfectie. Goed is voor Steenbokken meestal niet goed genoeg. 

Ze streven naar perfectie. Ze leggen de lat hoog voor zichzelf maar ook voor anderen. 

16. Steenbokken zijn goede raadgevers. Steenbokken hebben vaak een soort wijsheid over zich. 

Ze zijn vaak goed op de hoogte en kunnen je daarom goed advies geven. 

|17. Steenbokken zijn conservatief. Als iets goed is, waarom zou je het dan veranderen? Ze 

vinden tradities belangrijk en zijn vaak wat huiverig voor allerlei nieuwigheden. 

18 Steenbokken hebben een apart soort humor. Steenbokken staan bekend als verstandig en 

serieus. Dat neemt niet weg dat ze ook heel grappig kunnen zijn. Hun grapjes kunnen nogal 

droog en sarcastisch zijn. Ze hebben ook zelfspot. 

19. Steenbokken kunnen ook losgaan. Steenbokken hebben een beetje de reputatie om saai en 

degelijk te zijn. Maar ze hebben ook vaak een grappige, gekke kant. Die kant van zichzelf laten 

ze zelden zien en alleen als ze in het gezelschap zijn van hele goede vrienden. 

20. Steenbokken vallen op zelfvertrouwen en succes. Zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid en 

succes zijn eigenschappen die een Steenbok zoekt bij zijn of haar partner. Maar als je hun 

aandacht wilt trekken, wees dan niet te opdringerig. 

• zichzelf en het leven veel te serieus nemen 

• pessimistisch en negatief zijn 

• zuinig zijn, bij het gierige af 

• vaak bekend staan om zijn/haar slechte humeur 

• zijn/haar oordeel over anderen altijd klaar hebben 

• over ambitieus zijn 

•  zeer rechtlijnig en consequent zijn, absoluut niet flexibel 

• een ander weinig gunnen 

• te vol van zijn/haar eigen problemen om naar die van anderen te luisteren 

• soms ongevoelig overkomen 

 

 

 


